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Zonrda’gskind
Julien Clerc

Bezoekt een reusachtig
wijnchateau
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Julien
ke

‘Mijn muziek is een geschenk van Moeder Natuur.” Hij is, na bijna
vier decennia, nog altijd dé grote ster van het Franse chanson:
Julien Clerc. En hoewel de zanger geldt als koel, blijkt hij een
warm, spiritueel mens. Op bezoek bij een topartiest die soms
twijfelt, maar altijd oprecht wil zijn.

an de Franse zuidkust, in Théatre de Verdure in
Le Lavandou. Buiten is het 32 graden, ook al is het
avond, en in een hoek van de kleedkamer zit een
‘jongmens’ van middelbare leeftijd wat verloren
te wachten. Per portofoon is hij op mijn komst
voorbereid. Zijn gebruinde benen steken in een
zwarte voetbalbroek. Het witte licht bepaalt de
koele sfeer in deze kale ruimte, met alleen een grimetafel,
een-kledingrek en een tourneeposter. Clerc geeft routineus
een hand. Hij blijft zitten, vanwege de hitte misschien, maar
ook een beetje in stijl met zichzelf. Hij geldt als koel. 1k
schuif aan bij een rijk aantal jaren Franse popgeschiedenis.

Muziek als religie

Julien heet eigenlijk geen Julien, en ook geen Clerc. Op de
deur van zijn Parijse woning prijkt de naam Leclerc. Voor-
naam: Paul-Alain. Geboren op 4 oktober 1947. Als artiest

doet hij voor het eerst van zich spreken in mei 1968, met een
debuutsingle La Cavalerie onder de naam Julien Clerc.
Twintig is hij dan pas. Nu, 38 jaar later, zegt hij over zijn
loopbaan: ‘Artiest zijn is voor mij niet alleen de uitoefening
van een metier, maar ook een stijl van leven. Ik heb een
geschenk gekregen.van Moeder Natuur of, zo je wil, Onze
Lieve Heer, en daar moet ik gebruik van maken. Ik hoor zo-
maar een melodie, vervolgens zijn er ook zomaar opeens de
woorden. Dat beschouw ik als een bovennatuurlijke gave,
waaraan ik zelf niks heb bijgedragen. Mijn vak is eigenlijk
ook een beetje mijh religie.’ Om daaraan toe te voegen: ‘Je
weet niet altijd waar je uitkomt. Het is een moeilijk vak, de
toekomst is vaak ongewis: Want de inspiratie hangt af van
iets ongrijpbaars. Soms denk ik zelfs wel eens: raak ik die
inspiratie op een goede dag niet kwijt? Het kan zomaar
ineens afgelopen zijn. Ik heb veel geluk gehad, dat ik na
al die jaren nog steeds teksten schrijf en melodieén >
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